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Beste vrienden 

 

Kerst is ontroerd worden en het zegt iets over wat troost kan zijn.  

Je niet vergeten voelen. Je bent gezien, je bent niet onopgemerkt 

gebleven. Kerst doet me nadenken over deze vraag: ‘Als een mens in 

de miserie zit, wat helpt dan?’ Dat kan je in enkele woorden samen-

vatten: de aanwezigheid van een ander. Dat is de kern van kerst. 

Namens onze Raad van Beheer, onze gemeenschap en begeleiding 

wensen wij je van harte een prettige kerst en een fijn, goed  

en gezond nieuw jaar!  

VREDE EN ALLE GOEDS 

VROLIJK  
KERSTFEEST 

& 

EEN  
VERBONDEN 

2024 

vanwege Taalfabet  

 
vrijwilligers @ Werchter 
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Er zijn 2 locaties waar we 

onze jongeren opvangen. 

De woningen in de Torenstraat bieden 

plaats aan 4 jongeren en in de studio’s van 

het Schawijk kunnen 9 jongeren hun plekje 

vinden. 

 

Het vinden van betaalbare en comfortabele 

woningen is dé uitdaging bij uitstek. De 

huurprijzen swingen de pan uit waardoor 

het voor onze jongens zo goed als on-

mogelijk is om een betaalbare woning te 

vinden. Zonder de hulp van vzw Taalfabet is 

de kans groot dat deze jongeren in de  

handen van huisjesmelkers zouden terecht-

komen. 

Een dikke merci aan het lokaal bestuur en 

al zijn medewerkers. Wij kunnen steeds op 

hun expertise en ondersteuning rekenen.  

De betrokkenheid en luisterbereidheid die 

zij tonen, zorgen voor een warme samen-

werking. 

EEN DIKKE MERCI! 
Lenn, begeleider  

van Taalfabet  
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Op mijn zevendertig besloot ik een nieuwe 

uitdaging aan te gaan. Ik nam afscheid van 

mijn carrière in de horeca en ik schreef mij 

in voor de opleiding jeugd- en gehandicap-

tenzorg in Encora.  

Deze opleiding bestaat voor een groot deel 

uit ervaring opdoen in het werkveld. Ik koos 

voor een stageplaats in Taalfabet omdat de 

doelgroep met wie zij werken mij enorm 

aanspreekt. Vol zenuwen begon ik mijn 

eerste werkdag, wat achteraf helemaal niet 

nodig bleek te zijn. 

 

Ik ben hier zowel door de begeleiders als 

door de jongens met open armen ontvan-

gen. Ik heb in korte tijd de eer gehad om 

het vertrouwen te krijgen. Ik heb de jon-

gens hun verhalen mogen horen en ik heb 

blije, maar ook droevige situaties kunnen 

delen.   

Het is een ervaring als student, maar ook 

als mens. Ik ben de jongens daarom enorm 

dankbaar. Het is al in korte tijd duidelijk dat 

ik niet alleen probeer de jongens iets bij te 

brengen, maar dat ik ook enorm veel van 

hen kan leren. Een ervaring om nooit meer 

te vergeten. 

MET OPEN ARMEN ONTVANGEN  
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Je moet er iets voor over 

hebben. Na een halfuur 

bollen naar de hoofdstad is 

het strijk en is het een half uur aanschuiven 

op de Brusselse Ring. Daarna rijden we langs 

de Leeuw van Waterloo naar Charleroi en 

zijn pittoreske staalfabrieken. We klimmen 

de stad uit en worden nog enkele tientallen 

kilometers getrakteerd op een Belgische 

grand cru van bizarre architectuur, rotonde-

kunst en doe-het-zelfzaken. Gelukkig gloort 

daar al Couvin aan de horizon. We laten de 

grote weg naar Chimay voor wat hij is en 

tussen enkele dorpjes slingert de weg zich 

naar de eindbestemming. De laatste meters 

zijn hobbelig, maar het is het waard. 

Uitpakken doen we straks wel. Eerst moe-

ten we aarden op deze bijzondere plek en 

dat vereist de inzet van verschillende zin-

tuigen. We zetten ons op het terras. Onze 

blik, niet gewend aan zoveel weidsheid, 

glijdt over de helling die glooit tot aan de 

verscholen Wartoise, waarachter een uitge-

strekt woud oprijst. Dat is al Frankrijk. De 

rand van ons land geeft ons het heerlijke 

gevoel weg van alles te zijn, een vergeten en 

verborgen plek waar de kinderen de wifi 

niet vinden, maar beter nog, waar de wifi 

ons niet vindt.  

Af en toe waait de geur van houtvuur voor-

bij: een ongeduldige koukleum is binnen al 

de stoof gaan aansteken. Een buizerd roept, 

maar verder is het hier muisstil. Onze stads-

oren zijn zo uit hun element dat ze tijd en 

hulp nodig hebben om daarin thuis te  

Dirk, op bezoek  
in Chimay  

HEERLIJK GEVOEL OM WEG VAN ALLES TE ZIJN 
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komen. Die steun kan best komen van een 

perfect uitgeschonken blauwe Chimay,  

helaas nog steeds niet van’t vat via een  

ondergrondse leiding naar de Poteau, wat 

de beheerders gerust als een kleine tip  

mogen beschouwen. Ge kunt de abdij zien 

liggen, hoe moeilijk kan het zijn? 

In de koudere seizoenen biedt het huis alles 

om het gezellig te maken. In de kachel 

gloeit een goed vuur, uit de speelkamer 

klinkt het botsen van de biljartballen, er is 

ruimte voor veel vrienden. Tijdens de war-

me maanden slaapt niets beter dan een tent 

op het grasveld. En altijd weer die sterren, 

de Melkweg en die stilte.  

Om maar te zeggen: wij komen heel graag 

naar Chimay. 

VERNIEUWINGEN IN CHIMAY  
Dankzij het harde werk van onze vrijwilligersploeg kunnen we een aantal vernieuwingen 

aankondigen in het  vakantiehuis te Chimay: 

24 zonnepanelen om onze  

elektriciteitsrekening fors te verminderen 

een laadpaal voor  

de elektrische auto’s  

Hopelijk mogen we jullie snel ontvangen…. 

onze trots ...  

de vernieuwde badkamer 

2 fantastische picknickbanken  

op het terras 
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Al jaren werken we regel-

matig in het Sportpaleis  

mee als vrijwilliger voor 

vzw Taalfabet.  Een steentje kunnen bijdra-

gen aan de werking van deze organisatie 

geeft zeker een fijn gevoel en daarnaast 

een (groot) deel van een concert of festival 

kunnen meepikken is mooi meegenomen. 

Via de nieuwsbrief waren op de hoogte dat 

Taalfabet beschikte over een vakantiehuis 

in Chimay waar o.a. jongeren die bij hen 

verblijven een aantal keer op vakantie kun-

nen gaan. Toen we vernamen dat ook de 

conciërgewoning kon gehuurd worden, leek 

ons dat een tof idee voor een weekendje 

weg. Het laatste weekend van de herfst-

vakantie trokken we naar Chimay met  

de verwachting een ‘primitieve’ vakantie-

woning annex kampplaats voor jeugdbewe-

gingen aan te treffen. 

Wat waren we aangenaam verrast bij  

aankomst door de gezellige woning. De 

houtkachels gaven al direct een warm  

gevoel en het huis is voorzien van alle  

comfort met een typische Ardeense sfeer. 

Meer moet dat niet zijn!  

WIJ KOMEN ZEKER TERUG! 
Inge, op bezoek  

in Chimay  
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Een rondleiding ter plaatse door Paul  

Mennen liet ons zien dat ons vrijwilligers-

werk bij Taalfabet écht een verschil kan  

maken voor hun jongeren. 

Het weer was typisch Belgisch met af en toe 

een fikse regenbui maar het was toch ook 

nog fijn wandelweer. De bosrijke omgeving 

nodigt zeker uit om mooie wandelingen te 

maken om helemaal tot rust te komen.  

Ook bij regenweer kan je er veel doen: in 

Chimay slaagden we erin om binnen de tijd 

uit een escape room te geraken en we  

bezochten de vlak bijgelegen abdij van 

Scourmont. Ten slotte, wat is er leuker dan 

wat gezelschapspelletjes doen bij een haard-

vuur en een prachtig vergezicht buiten. 

Ons verblijf van drie dagen was veel te kort.  

We komen zeker terug! 

WWW.TAALFABET.BE/CHIMAY 

Heb jij ook zin in een wandeling in de natuur?  

Even bekomen van alle drukte en stress? Of heb je nood 

aan een beetje vakantie? 

Het vakantiehuis Le Poteau van Taalfabet is de ideale plek 

om in alle rust even de zorgen van de dag te vergeten. Je 

kan er naartoe met het gezin of een grote groep vrienden.  

Meer info bij Paul Mennen 

www.taalfbet.be/chimay of paulmennen@taalfabet.be 
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Kan je je voorstellen dat je samen met je 

vrienden en vriendinnen een geweldige tijd 

hebt op festivals en tegelijkertijd de wereld 

van muziek kan ontdekken? Jouw favoriete 

artiesten aan het werk kunnen zien, terwijl 

je iets doet voor het goede doel? Wel, dat is 

precies wat Taalfabet te bieden heeft.  

Als medewerker van Taalfabet kan je met je 

vrienden de magie van Tomorrowland of de 

sfeer van Rock Wechter ontdekken. Het is 

de perfecte combo van plezier en betekenis-

vol vrijwilligerswerk.  

Wij hebben samen met de vriendinnen 

nieuw talent ontdekt en onze favoriete  

artiesten aan het werk kunnen zien.  

 

 

Ook al was het weer op Tomorrowland niet 

denderend, de sfeer tussen de vrijwilligers 

was dat wel. Iedereen is vriendelijk en staat 

klaar om jou te helpen. Het is een echte 

aanrader!  

Dus roep je vrienden vandaag nog op en 

word lid van Taalfabet. Verover samen de 

festivalwereld en de optredens en word een 

deeltje van een fantastische organisatie.  

Wij zijn in ieder geval fan, hopelijk tot snel?  

MUZIEK ONTDEKKEN + PLEZIER + VRIJWILLIGERSWERK 

Sharony, Tiana,  Enrica, Ellen & Andries 
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Taalfabet nodigde mij uit 

om deel uit te maken 

van hun team. Het is nu 

mijn beurt om jou uit te 

nodigen !  

Eerlijk? De concerten 

waren voor mij reden 

genoeg, maar ik ontdekte nog motivatie… 

Taalfabet is niet zomaar een organisatie; 

het is een gemeenschap die gelooft in de 

kracht van begeleiding en educatie van jon-

geren en de impact die we kunnen hebben 

door hen te helpen. 

Stel je de diepgaande gevolgen voor van één 

enkele daad van vriendelijkheid met een 

bonus voor jezelf. Als vrijwilliger zorg je niet 

alleen voor het plezier en de veiligheid van 

de festival- en concertgangers, je beleeft zelf 

ook de betovering van de optredens. Sluit je 

aan bij een gemeenschap die verder gaat 

dan festivals; vriendschappen, verhalen en 

herinneringen zullen lang blijven resoneren. 

Doen! 

EMBRACE THE RHYTHM OF GIVING 

Stephanie, een 
vrijwilliger 

Lindsay, Stephanie, Ellen & Katrien 
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Op het einde van 2023 

neem ik de tijd om even 

terug te blikken op het mijn eerste volledige 

jaar als toogverantwoordelijke.  Al moeten 

we  eigenlijk terug naar de zomer van 2019, 

want na meer dan 100 concerten en evene-

menten als medewerker kreeg ik de vraag of 

ik het zag zitten om mee een verantwoorde-

lijke te zijn tijdens de zomerfestivals. Dit  

was een vraag waar ik niet lang over moest 

nadenken. Na die eerste succesvolle zomer 

kwam jammer genoeg corona en viel de 

werking van Taalfabet en mijn nieuwe  

zomerfunctie stil.   

Gelukkig mochten we er in de zomer van 

2022 terug vol voor gaan en kreeg ik op het 

einde van die zomer de vraag of ik ook mee 

toogverantwoordelijke wou zijn.  

 

Het najaar 2022 was nog een opwarmer om 

er vanaf begin 2023 echt in te vliegen. Het 

was een fantastisch tapjaar met ervaren 

rotten zoals Elton John, Peter Gabriel en 

Roger Waters die de ene klassieker na de 

andere afvuurden. Hans Zimmer bracht ons 

in filmische sferen en de reünie van Milk inc 

bij Regi was onvergetelijk. We hebben met 

Taalfabet ook geholpen op de proclamaties 

van de Karel de Grote Hogeschool en  

“het bad” van Philippe Geubels heb ik ook 

gezien!  

Ik heb alvast geen spijt dat ik vorig jaar “Ja” 

heb gezegd om toogverantwoordelijke te 

worden, want voor zoveel topervaringen 

heb ik met veel plezier een portie engage-

ment over. Ik zie alvast uit naar een even 

boeiend 2024!  

Hopelijk zie ik jou dan ook?  

Pieter,  
verantwoordelijke   

vrijwilligers  

VAN VRIJWILLIGER NAAR VERANTWOORDELIJKE 
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Dit jaar kreeg ik verrassend veel de vraag: 

‘Hoeveel jaar ben je al actief bij Taalfabet?’. 

Hierover moest ik even nadenken, want ik 

‘draai al enkele jaren mee’, maar exact? 

Geen idee!  

Ik zocht het even op… Sinds 2011 ben ik  

actief als vrijwilliger bij Taalfabet, dat maakt 

dat er ondertussen al 12 jaar op de teller 

staan. 12 jaar, ik schrik er zelf van, maar ook 

weer niet.  

Taalfabet is voor mij meer dan enkel tappen 

op een concert of werken op festivals. Taal-

fabet is voor mij toekomen in een hechte 

groep vrienden die er voor elkaar zijn. Het is 

een vereniging waar je jezelf kan zijn, waar-

bij elke inspanning of initiatief oprecht 

wordt omarmd en geapprecieerd. In ruil 

voor een stukje concert van je favoriete  

artiest, voor een nieuwe ontdekking of voor 

een avondje nostalgie, is het serveren van 

een koud pintje het minste wat je kan doen. 

Het is voor mij dan ook elke keer een beetje 

thuiskomen in het Sportpaleis of op de festi-

valweide.  

Dank je wel Taalfabet en op naar nog meer 

jaren. :)  

 

Prettige Feesten van alle verantwoordelijken Sportpaleis & Festivals 

https://vrijwilliger.taalfabet.be 

MEER DAN ENKEL TAPPEN  

Liesbeth,  
verantwoordelijke   

vrijwilligers  
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 Laatste nieuwtjes  
 vind je altijd via 

https://www.facebook.com/groups/taalfabet 

https://www.instagram.com/taalfabet/ 

TAALFABET ONDERSTEUNEN  
door een actie, een storting,  
een aanmoedigend woord…  

Elke financiële bijdrage is altijd welkom  
op de rekening van   
VZW Taalfabet: BE 41 4060 0895 3110  
 
Heb je graag een attest voor belastingvermindering?  
Dat kan voor giften vanaf € 40.  
Stort dan op rekeningnummer 776-5902333-77 van Caritas hulpbetoon,  
Guimardstraat 1, 1000 Brussel  
Met als vermelding: Project 8315 Taalfabet.  

We danken jullie alvast voor jullie steun.  Zonder jullie zou het niet lukken! 

VRIJWILLIGER WORDEN ?  

CHIMAY 
Wil je graag ook eens proeven van ons vakantiehuis  
of conciërgehuis in Chimay?  Stuur een mailtje naar  
paulmennen@taalfabet.be  

Wil je vrijwilliger worden en brullen in het Sportpaleis  
of dansen op de wei van Werchter? 

• Surf naar https://vrijwilliger.taalfabet.be   

• Maak zelf een Taalfabet-account aan. 
 
De nieuwe kalender van het Sportpaleis / Lotto-Arena / 
Stadsschouwburg lees je in januari en september. 
De festivalkalender verschijnt in januari op onze website. 

mailto:paulmennen@taalfabet.be

